KUTUPLARDA BİR TÜRK KIZI 
YAZAN: İSKENDER FAHRETTİN SERTELLİ 


31 MART 1938 ÇOCUK DUYGUSU DERGİSİ 


Neclâ, Boğaziçi'nde doğmuştu. Çocukluğunu 
Arnavutköy'ünde büyük babasının yalısında geçirdi ve 
Ingiliz kolejine devama başladığı günden- beri bütün 
ailesi ondan bahsederken: “Neclâ'nın istikbali çok 
parlaktır.” derlerdi. Bu hükmü neden veriyorlardı? 
Çünkü, Neclâ, koleje girdiği günden beri sınıfının 
birinciliğini kimseye vermiyordu. Kolejin onuncu 
sınıfını da birincilikle geçtiği yıl Neclâ on yedi yaşını 
tamamlamış bulunuyordu. 

Neclâ'nın babası mütekait bir devlet memuruydu. 
Büyük babasına gelince, işte Neclâ'yı koleje veren, onu 
istikbalin meşhur bir kadını olarak yetiştirmek isteyen 
Kerim Paşa, eski devrin generallerinden olmakla 
beraber, çok açık fikirli, uyanık ve centilmen bir 
adamdı. 

Kerim Paşa vaktiyle Almanya'da, İngiltere'de uzun 
zaman kalmıştı; ecnebilerin mizaç ve âdetlerini 
yakından bilirdi. Zaten Necla'yı Arnavutköy'ündeki 
Amerikan kolejine veren de o değil miydi? 

Neclâ babası Saffet Bey'den ziyade büyük babası Kerim 
Paşa'ya düşkündü. Kerim Paşa da bu biricik zeki ve 
kabiliyetli torununu babasından çok severdi. 

Kerim paşa bir kış gecesi torunuyla yalıda baş başa 
kaldığı zaman heyecanlı bir hadise etrafında Neclâ'ya 
şu malümatı vermişti: “Kutuplara giden meşhur Kâşif 
Skot'un izini hâlâ bulamamışlar. Ne yazık! Böyle bir fen 
adamı buzlar arasında kaybolup giderse çok acırım 
doğrusu.” 

Necla bu bahse çok alaka gösterdi: “Paşa babacığım! 
dedi. “Bu kâşifler kutuplarda ne ararlar? Zaman zaman 
bu buz ülkelerinle gidip dönüyorlar. Hayatlarını bu 
kadar tehlikeye koyabilmek için, oralarda bu kâşifleri 
kendilerine çekecek bir cazibe var besbelli...” 

Kerim Paşa gülümseyerek torununu tenvire 
çalışıyordu: “Yavrucuğum! Onları kutuplara çeken 
cazibe ilim ve fen aşkıdır. Eğer cemiyet içinde böyle 


değerli fen adamları yetişmemiş olsaydı, kutupları kim 
keşfedecekti?” 
XXX 

Necla o akşam büyük babasının verdiği bu kısa izahatı 
mektepte çok sevdiği Jülyet isminde bir arkadaşına 
açmıştı. 
Julyet bir İngiliz kızıydı. Babası sık sık İngiltere'ye 
gider gelirdi. Bebek'te otururlardı. Julyet'in babası 
makine işleri komisyonculuğu yapan mütekait bir 
İngiliz deniz zabitiydi. 
Julyet'in tayyare, makine, tahteli bahir ve balon 
bahislerinde mektepte bütün talebelerden daha çok 
malümatı ve kavrayışı vardı. Belliydi ki o tam bir 
denizci kızıydı. Mektepte bu bahisler üzerinde bir 
zorlukla karşılaşan kızlar muallimden önce Julyet'e baş 
vururlar, onun fikrini öğrenirler; eğer içinden 
çıkamazsa, ondan sonra muallime müracaat ederlerdi. 
Neclâ Julyet'in en samimi arkadaşıydı. Julyet ne kadar 
ciddi bir kız ise, Neclâ da o nispette haysiyet ve 
şerefini kimseye kırdırmayan ağırbaşlı ve çok anlayışlı 
bir kızdı. 
Dört yıldan beri bir sınıfta okuyorlardı. Bir gün Necla, 
Julyet'e sordu: “Büyük babam geçen akşam bana 
kutuplardan bahsetti. Meşhur kutup Kâşifi Skot 
kaybolmuş... Senin bundan haberin var mı?” 
Julyet dudağını bükerek güldü: “Bu işle biz çok 
yakından alakadar oluyoruz. Haberim olmaz olur mu 
hiç!” 
“Ne alâkanız var sizin kutuplarda?” 
“Babam vaktiyle Seyyah Skot'un arkadaşıydı. O da 
babam gibi deniz yüzbaşılığından mütekaittir. Kaptan 
Skot diyorlar ona... Dikkat etmedin mi sen?..” 

Ne bileyim ben... Kutuplar şimdiye kadar bende 
bugünkü gibi derin bir merak uyandırmamıştı. 
Julyet çok soğuk kanlı bir kızdı. 
Biraz daha açıldı: “Kutupları görmek ister misin sen?” 
“Ben mi?” 


“Evet...” 

“Dünyanın bu soğuk köşesinde bir gezinti yapmak 
elbette hoşuma gider. Fakat, böyle imkânsız 
yolculuklar yapmayı hiç düşünmedim bugüne kadar.” 
Julyet arkadaşının kulağına eğildi: “Ben belki bu yıl 
içinde babamla böyle bir yolculuk yapmak fırsatını elde 
edeceğim.” 

“Sahi mi söylüyorsun, Julyet?” 

“Evet babamla beraber gitmek fikrindeyim.” 

“Desene bu yıl seni Kaptan Skot gibi kaybedeceğiz!” 
“Sen Kaptan Skot'un kaybolduğuna inanıyor musun?” 
“Herkes gibi.” 

“Babamın inanışına göre Kaptan Skot buz dağları 
arasında kurduğu çadır içinde yaşıyor... Ve o 
kutuplarda en çok dolaşan, son yıllar içinde birçok yeni 
dağlar, körfezler ve çıkıntılar keşfeden bir âlimmiş. 
Babam: (O, olsa olsa soğuklardan muhabere 
vasıtalarını kaybetmiş olabilir. Onun ölmediği 
muhakkaktır!) diyor.” 

“Aman şurasını iyice anlat bana, Julyetciğim! Baban bu 
yıl onun yanına mı gidecek?” 

“Evet, çünkü Mister Skot kutuplara giderken, babama 
gönderdiği son mektubunda hazır olmasını yazıyordu.” 
“E sonra?..” 

“Babam da hazırlandı. Skot'un kaybolduğu haberini alır 
almaz İngiltere hükümetine müracaat etti. Eğer İngiliz 
bahriye nezareti babama bir egmi verirse, babam, 
Skot'un verdiği plânlar üzerinden yürüyerek kutuplara 
onu bulmağa gidecek. İşte şimdi Londra'dan mektup 
bekliyoruz. Müspet bir cevap gelir gelmez, hemen 
İstanbul'dan İngiltere'ye gideceğiz.” 

“Oradan da kutuplara, öyle mi?” 

“Şüphesiz...” 

“Peki ama, sen bu tehlikeli yolculuğa nasıl tahammül 
edebileceksin?” 

“Bu yolculuktan daha zevkli, daha eğlenceli ne olabilir? 
Bir kere bu yolculuğun (soğuklar) dan başka hiçbir 


tehlikesi yok. Gideceği yolları bilen bir seyyah için 
korkulacak ne var ki? Bana gelince, ben de soğuklara 
alışık, seyahatlerden zevk almış bir kızım. Yolda 
babamın işine yarayacağıma da eminim... Elbette 
kendisine her hususta yardım edebilirim. Koskoca bir 
vapur babamın emrine verilecek. Birkaç aylık yiyip 
içeceğimizi alıp yola çıkacağız. Ah, bilmezsin 
Neclacığım, bu yolculuğun bir gün önce başlamasını o 
kadar istiyorum... O kadar sabırsızlanıyorum ki... Sen 
de bizimle gelmez misin? Yolda ne iyi bir seyahat 
arkadaşı olurdun bana!” 


NECLA KUTUP YOLUNDA... 


Neclâ'nın büyük babası Kerim Paşa, torununun 
arkasından günlerce ağlamıştı. Neclâ'nın ailesine 
haber vermeden seyahate çıkması, hiç doğru bir 
hareket değildi. O, bu seyahate ailesinden izin aldıktan 
sonra da çıkabilirdi. 

Fakat Neclâ'ya büyük babasının gösterdiği sevgi ve 
düşkünlük o kadar fazlaydı ki, en sonra Neclâ, bir gece 
hiç kimseye danışmadan yalıdan kaçarak rıhtımdaki 
Ingiliz seyyah gemisine gitmeye mecbur olmuştu. 
Neclâ'nın içini saran kuvvetli bir arzu vardı: Bir Türk 
kızının kutuplara gitmesi... 


Arkadaşı Jülyet'e söz verdiği günden beri gizli gizli 
hazırlanıyordu. Evden kendisine lâzım olan bütün yol 
eşyasını birer, ikişer Jülyet'in evine taşımıştı. 

O gece seyyahları götürecek olan İngiliz bandıralı 
“Britanya” vapuru gece yarısından bir saat sonra 
İstanbul limanından ayrılacaktı. 

Neclâ, sevinç ve neşe içinde çırpınıyor. Kimseye izini 
belli etmemek için bütün zekâsını kullanıyordu. Zaten 
o, bir geminin dümeni gibi, bütün hareketlerinde 
kendisini başarıya götüren zekâsından başka bir şeye 
güvenmiyordu. 

Britanya'nın güvertesinden, gecenin karanlıkları içinde 
uyuyan Istanbul'a şöyle bir göz attı. Bu sırada kolundan 
biri çekmemiş olsaydı, Neclâ'nın gözleri, Boğaziçi'nin 
mavi göklerine kim bilir kaç saat takılıp kalacaktı. 
Çocuklar! İçinizde belki babanızla birlikte vapurla uzun 
yolculuğa çıkmış olanlarınız da vardır. Uzun 
yolculuklar çok tatlı olmakla beraber, Anayurt 
topraklarından ayrılırken. İnsanın içini öyle ezici bir 
üzüntü kaplar ki vapur sizin ayağınızı karadan kesip 
kaldırmamış olsa, kendi isteğinizle kabil değil, 
ayağınızı bu topraklardan kaldıramazsınız! 

Işte Neclâ da tıpkı öyle... 

Galata rıhtımından güçlükle ayrılabilmişti. 

Kolundan çeken arkadaşına: “Jülyet... Sen misin?” diye 
bağırarak, uykudan uyanır gibi esneye esneye, gerine 
gerine uyandı. 

Jülyet, anası, babası yanında... Dertsiz... Üzüntüsüz 
vapura binmiş bir kızdı. Neclâ'yı da kendisi gibi 
görmek istedi: “Ne düşünüyorsun, Necla? Bu gece 
Istanbul'dan ayrılıyoruz. Yarın sabah biz enginlerde 
giderken, sizin yalıdakiler, yatak odana bıraktığın 
mektubu alacaklar. Fakat bana öyle geliyor ki, senin 
bizimle yola çıktığını öğrenince hiç de fazla 
üzülmeyecekler. Adam sen de... Üzülseler de ne 
olacak? Bir Türk kızı, kutuplarda Türk'e şeref verecek 
bir yolculuğa çıkıyor. Hiç çekinme!” 


Sinema artisti olmuyorsun... Bar kızı da değilsin! 
Yarının büyük bir fikir kadını olacaksın! Kutuplarda bir 
inceleme seyahati yapmak her kula kısmet olmaz! 
Sonra birden Neclâ'nın koluna girdi: “Haydi 
kamaramıza girip yatalım.” 

X 
İki çocuk bir kamarada yatıyordu. 
Yanındaki kamarada da Jülyet'in babası ve annesi 
yatıyorlardı. 
Britanya vapuru rıhtımdan açılmıştı. 
Neclâ, çok dalgın ve düşünceli görünüyordu. Jülyet: 
“Ne düşünüyorsun?” dedi. “Haydi yatağına gir... Yarın 
Çanakkale'den geçince geniş bir nefes alırsın! Engin 
denizlerin havası insanın üzüntülerini çarçabuk 
giderir.” 
Neclâ başını sallayarak soyundu... Yatağına girdi. 
Jülyet ondan önce yatmıştı. 
“Neclâ!” dedi. “Bu fedakârlığını ölünceye kadar 
unutmayacağım. Biliyorsun ki benim kolejde senden 
daha candan bir arkadaşım yoktu. Bu uzun ve 
heyecanlı yolculukta seni daima yanımda göreyim, 
kulağımın dibinde daima sesini işitmenin tadına doyum 
olur mu? Fakat şunu da unutma ki, bu seyahat sana 
çok parlak bir istikbal hazırlayacak! Her şeyden önce 
çok zengin olacaksın!.. Sonra da meşhur bir kız...” 
Necla yatağına uzandı: “Zengin mi olacağım dedin?” 
Evet. Çünkü seyahat dönüşünde elbette bu heyecanlı 
hatıralarını yazmayı ihmal etmeyeceksin değil mi? 
“Şüphesiz... Benim en ufak bir hatırayı bile defterime 
geçirdiğimi bilirsin!..” 
“İşte bunu bildiğim için söylüyorum ya. Çok zengin 
olacaksın, Neclâ! Seyahatten dönüte bu heyecanlı 
hatıraları bir kitap halinde çıkarırsın!” 
“Adam sen de. Bizim memlekette böyle şeylere değer 
vermezler.” 
“Avrupalılara satarsın! Senin yazacağın ve mesela 
(Kutuplarda bir Türk kızı) adını verebileceğin böyle 


önemli bir eseri hangi kitapçı almaz? Babam bile ilk 
kutup seyahatinden döndükten sonra (Kutup 
Yolunda...) diye yazdığı kitaptan tam bin İngiliz lirası 
kazandı.” 

“Sahi mi söylüyorsun Jülyet? Eğer yazacağım kitap, bu 
kadar büyük kazanç getirirse bana, hatıralarıma bu 
geceden itibaren başlamak isterim.” 

“Hiç durma... Fakat, umarım ki, defterinin başına ilk 
önce benim adı- mı yazmayı unutmayacaksın!” 

“Şüphe yok... Her seyyah, kendisine kılavuzluk eden 
adamdan bahseder. Ben de defterimin ilk sahifesine 
(Beni Kutuplara götüren sevgili arkadaşım Jülyet) e 
teşekkürlerimi yazacağım.” 

Neclâ, defterini çıkardı ve söylediği gibi, ilk önce baş 
sahifesine Jülyet hakkında beş on satır yazı yazdı. 
“Jülyet!.. Okuyayım istersen senin hakkında 
yazdıklarımı...” 

Jülyet çok yorgundu... Çarçabuk gözlerini kapayarak 
horudalamağa başlamıştı. 

Neclâ: “Sen zaten mektepte de başını yastığa koyar 
koymaz uyurdun!” diye mırıldandı... 

Defterini kapadı... O da Jülyet gibi başını yastığa 
dayadı... Dizlerini örttü. 

Fakat, Jülyet gibi çarçabuk uyuyamıyordu. Gözlerini bir 
kere eliyle kapadığı halde gözüne uyku girmedi. Kendi 
kendine söyleniyordu: “Altı gün sonra Londra'ya 
varacağız... Oradan da Kutup vapuruna binip buz 
deryasına açılacağız... Ah, ne kadar seviniyorum 
şimdi... Yarın meşhur, hem de zengin bir insan 
olacağım.” 


LONDRA'DA BİRKAÇ GÜN 


“Nasıl, memleketimizi sevdin mi?” 

“Çok sevdim. Fakat, her gün sisli.” 

“Istanbul'un temiz havasını burada bulacağını mı 
umuyordun?” 

“Londra'da hava daima kapalı mıdır?..” 

“Öğleden sonra hemen her gün böyledir. Güneş 
bulutların ardında kalır ve fabrika bacalarından 
yükselen kara dumanlar şehri kaplayan sis tabakasıyla 
birleşerek bulut haline gelir ve akşam üstü ortalık 
vaktinden önce kararır.” 

Necla, (Old Siti) de küçük bir evin bahçesinde arkadaşı 
Jülyet'le konuşuyordu. 

Burası Jülyet'in doğduğu evdi... Babasının eviydi. 
Jülyet'in babası mühendis Nelson Londra'ya geldiği 
günden beri seyahat hazırlığıyla meşguldü. 

Mister Nelson hükümet erkânıyla görüşerek Kutup 
yolculuğu hakkında talimat almıştı. Nelson'un emrine 
bir gemi verilecekti. İngiltere Bahriye nezaretinin eski 
ve tecrübeli bir zabiti olan mütekait Nelson Güney 
Kutbuna, Kaptan İskot'u aramaya gidecekti. 

Neclâ, Londra'ya geldiği on gündenberi bütün 
gazetelerde meşhur Kutup Kâşifi İskot'tan 
bahsedildiğini görüyordu. 

İngiliz Kaptan İskot'un kayboluşuna çok ehemmiyet 
veriliyorlardı. Öyle ya... Yalnız İngiltere'de değil, bütün 
dünyada tanınmış olan bu kadar değerli bir adamın 
Kutuplarda kaybolması az ufak bir hadise miydi? 


Kaptan İskot'un Kutuplara bu seyahati yeni değildi. O 
dünyanın bir parçasının buzla çevrilmiş olan köşelerine 
üçüncü defa gidiyordu. Birincisinde yeni büyük bir dağ, 
ikincisinde hayvanların yaşadığı geniş ve uzun buz 
ormanı keşfetmişti. 

iskot, bu keşfettiği yerlere birer kule yaptırarak 
tepelerine İngiliz bayrağı dikmişti. 

Neclâ, bu malumatı gazetelerden öğrenince, Londra'da 
ilk işi birkaç küçük Türk bayrağı tedarik etmek oldu. 
Jülyet hayretle sordu: “Bu bayrakları ne yapacaksın?” 
“Kaptan Iskot'un yaptığı gibi, gideceğimiz en uzak 
Kutup noktalarına bunları birer birer dikeceğim.” 
“Güzel bir fikir...” 

“Bunları yapmama mâni yok, değil mi?” 

“Hayır. Bu şerefli işi yapman için seni herkes teşvik 
eder! Ve ben de bu düşüncenden ötürü seni şimdiden 
tebrik ederim. Bunu yaptığın gün, memleketin ve 
milletin için çok büyük, çok şerefli bir iş görmüş 
olacaksın!” 

“Ah, bilsen Jülyetçiğim, o günün hasretini şimdiden 
çekiyorum. Acaba buna muvaffak olacak mıyım?” 
“Şüphe yok.” 

“Ya Iskot'u bulamazsak?..” 

“Boş dönecek değiliz ya. Bu işlerde görüyorsun ki, 
babam da Kaptan İskot kadar bilgili ve tanınmış bir 
adamdır.” 

“Gerçek öyle... Babana olan saygım, ona burada 
gösterilen sevgi ve itimattan sonra büsbütün arttı. 
Böyle bir babanın kızı olmakla iftihar edebilirsin!” 
Necla Londra'ya geldikten üç gün sonra İstanbul'daki 
ailesine uzunca bir mektup yazmıştı. Necla bu 
mektubunda Paşa babasına da şu sözleri ilave etmişti: 
“Paşa babacığım; 

“Sakın bana darılma! Mister Nelson'un ne kadar temiz 
kalpli bir aile babası olduğunu siz de bilirsiniz! İşte bu 
aile ile birkaç güne kadar Kutuplara seyahate 
çıkacağız. Şimdiden haber vereyim ki, bu sandığınız 


gibi bayagı bir deniz yolculuğu değildir. Mühendis 
Nelson'a hükümet bir vapur verdi... Seyahate onun 
ailesi ile çıkıyoruz. Jülyet de benimle beraberdir. Orada 
meşhur Kutup Kâşifi Kaptan İskot'un izini arayacağız. 
Bu seyahatimizin üç aydan çok süreceğini umuyorum. 
Seyahatten döner dönmez derhal İstanbul'a geleceğim. 
Sakın beni merak etmeyin!..” 

Londra, NECLA 
Neclâ, bu mektubu taahhütlü olarak postaya vermişti. 
Artık içinde hiçbir üzüntü yoktu. Her gün Jülyet'in 
bisikleti ile Londra sokaklarında dolaşıyor, şehri 
yakından tanımağa çalışıyordu. 
Bir gece Jülyet'in babası yemeğe gelmedi... Mis Nelson 
ve Jülyet merak ve telâş içinde sabırsızlanıp 
duruyorlardı. 
Acaba ne var?.. Mühendis gece saat on bir olduğu 
halde neden evine gelmemişti. 
Neclâ da merak etmeye, sabırsızlanmıya başlamıştı. 
Gece yarısı... Saat on iki... Neclâ'nın gözlerinden uyku 
akıyor, fakat yatağına girip yatamıyordu. 
Mühendis Nelson her akşam evine vaktinde gelen bir 
adamdı. Bu gece neden bu kadar gecikmişti. 
Jülyet'in: “Acaba hükümet bu seyahatten vaz mı geçti?” 
Gibi şüphe uyandıran sözleri Neclâ'yı da merak ve 
tereddüde düşürmüştü. Eğer bu seyahat geri kalacak 
olursa, Neclâ'nın bütün düşünceleri, bütün emelleri 
altüst olacaktı. O Londra'ya niçin gelmişti? Necla bunu 
düşündükçe uykusu kaçmaya ve içindeki şüpheler 
derinleşmeye başlamıştı. 
Bu sırada bahçede bir ayak sesi işitildi. Jülyet: “İşte 
babam geliyor...” diye bağırdı. 
Mister Nelson gelmişti: “Çok işim vardı, çocuklar! Sizi 
merakta bıraktım, değil mi?” diyerek bir koltuğa 
oturdu... 
Piposunu dumanlandırıyordu ve geniş bir nefes 
aldıktan sonra, şu sözleri ilâve etti: “Bugün deniz 
nazırından son ev kati talimatı aldım. Seyahatimize bir 


hafta sonra başlayacaktık. Halbuki hükümet benim 
derhal yola çıkmamı istiyor. Vapuru bugün teslim 
aldım. Iki gün sonra her halde yola çıkacağız. Vaktimiz 
pek dardır. Siz de ona göre eksiklerinizi 
tamamlayınız!.. Yarın geceyi vapurda geçireceğiz.” 
Neclâ'nın gözleri ışıldadı. 

Jülyet ve annesi kaşlarını çattılar. 

“İki gün içinde nasıl hazırlana biliriz? Tuzlu 
balıklarımızı, konservelerimizi almadık. Bunları bir 
günde tedarik edebilir miyiz?” 

Mühendis Nelson güldü: “Merak etmeyin!” dedi. 
“Bunların hepsini geminin ikinci kaptanı temin etmiş. 
Gemide benim içeceğim pipo tütününden başka hiçbir 
şey eksik değil. Onu da yarın tedarik edeceğim... 
Hazırlığımızı altı aylık ihtiyaca göre yapıyoruz. 
Yolculuk bu... Malum ya. Etrafımızı buzlar 
kaplayıverirse, yolumuza devam edemeyiz... Aç kalırız. 
Bunun için ihtiyatlı davranmak gerek. Haydi bakalım, 
bu geceyi de yuvamızda ve Londra'nın bulutlu kubbesi 
altında tatlı bir uyku çekerek geçirelim!..” 


LONDRADAN AYRILIŞ 


Mühendis Nelson o akşam hükümet erkânından hususi 
talimat almak üzere deniz amiralliğine gitmiş, bu 
yüzden gecikmişti. 

Jülyet'in babası: “İki gün sonra gideceğiz...” deyince 
Neclâ, sevincinden söyleyecek bir şey bulamamıştı. 
Artık her şey hazırdı. 


Ertesi gün bu eksikliklerini tamamladılar. Vapura 
gittiler. 

Iki yüksek direkli, teh bacalı... Lâzım olduğu zaman 
yelken açabilecek teşkilatlı olan bir vapur... Pek büyük 
değildi. Zaten Necla kutuplara büyük vapurların 
gitmediğini işitmişti. Nelson karısına ve kızlarına 
kamaralarını gösterdi. Kızlarına diyoruz. Çünkü 
Mühendis Nelson Neclâ'yı da kendi kızı Jülyet gibi 
seviyor, ona da: Kızım... diyordu. 

Yan yana iki geniş kamaranın birinde Nelson karısile, 
ötekinde de Jülyet Necla ile yatacaktı. Tıpkı Londra'ya 
geldikleri vapurda olduğu gibi. 

Kamaralarına yerleştikten sonra üst güverteye çıktılar. 
Kaptan yerinde güler yüzlü, sakallı bir adam 
dolaşıyordu. 

“Bu da kim?..” demeye meydan kalmadı. 

Jülyet'in babası, sakallı adamın yanına sokuldu: “Karım 
ve kızlarım...” diyerek ailesini geminin kaptanı olan 
Baba Tom'a prezante etti. 

Kaptan Tom çok sevimli bir adamdı. Bütün ömrü o 
güne kadar denizlerde geçmiş, hiç evlenmemişti. 
İhtiyar ve denemeçli kaptan genç kızların yanına 
sokuldu: 

Buz memleketine gidiyoruz çocuklar! Yanınıza bir 
futbol almayı unutmayınız... Orada donmuş denizler 
üstünde top oynamak çok hoştur. Gülüştüler. İhtiyar 
kaptanın ensesi ve yüzü domatesten daha kırmızı ve 
gözleri yıldızlardan daha parlaktı. 

“Yarın gidiyoruz. Her eksiğiniz tamamlandı mı?” diye 
sordu. 

Jülyet'in annesi güldü: “Bobi'yi almaya cesaret 
edemedik... Siz ne dersiniz? Acaba yanımıza alsak, 
gideceğimiz yerlerde soğuktan ölür mü? Yoksa...” 
Ihtiyar kaptan başını sallayarak cevap verdi: “Ben 
kutuplara kaç tane köpek götürdümse hepsinin ensesi 
benim gibi kalınlaştı. Mümkünse onu da yanınıza alınız! 
Zaten orada köpeklerden çok istifade edeceğiz.” 


Bu konuşmaya Mühendis Nelson da karıştı: “Aşağıdaki 
ambarda on sekiz köpeğimiz var. Bunlar bize yetişir. 
Evde bıraktığımız Bobi, kuştüyü yatakta yatmağa 
alışmış prenseslerden daha nazik ve kibardır. 
Kutuplarda cansız heykeller gibi çarçabuk donup 
kalır.” 

O geceyi gemide geçirdiler. 

İki arkadaş kamaralarına girdikleri zaman, artık kutup 
yolunun başında bulunduklarına inanmışlardı. Jülyet: 
“Kutuplarda kaybolan Kaptan Skot'u bulmak için 
hükümet babama ayrıca büyük bir ikramiye 
vadetmiş...” dedi. 

Necla sevindi: “Baban kutuplarda muzaffer olur, yani 
aradığını bulursa, bu muvaffakıyeti ona bir düşman 
kalesi zapt etmiş kadar büyük bir şeref verecek.” 
“Geminin kaptanı hoş bir adam değil mi?” 

“Çok hoş, şakayı da çok seviyor. Kendi ensesini bizim 
Bobinin ensesine benzetti.” 

“Ne şakacı adam. Buzlar ülkesine varınca hiç 
sıkılmayacağız sanıyorum.” 

“Şimdiden bizimle orada top oynamaya hazırlanıyor.” 
Yataklarına uzandılar. İlk yolculuk gecesini Londra'dan 
ayrılmadan, kamaralarında geçiriyorlardı. 

Jülyet'in başı ucundaki masanın üstünde o günkü 
gazetelerden bükülmüş bir tomar duruyordu. 

Necla bunları açtı. Karıştırdı. 

“Bütün gazeteler bizim gemiden bahsediyorlar, 
Jülyetciğim!” 

“Ne diyorlar?” 

“Deyli Mirvar bak ne yazıyor: 

“Mühendis Nelson'un gemisinde insan kutuplara 
değil, cehenneme bile severek, isteyerek, gülerek 
gider. Çünkü o gemide Skot'u bulmaya giden 
kaptanlar ve gemicilerden başka iki tane de 
kumru var.” 

Jülyet başını yastıktan kaldırdı. 

“Kumru diye bizimle alay ediyorlar, değil mi?” 


“Şüphesiz bizi kastediyorlar...” 

“Istedikleri kadar alay etsinler. Zaten gazeteciler 
herkesle alay etmekten hoşlanırlar. Fakat, biz kutup 
dönüşünde onlara alay edilecek kimseler olmadığımızı 
ispat edeceğiz.” 

Necla gazetelere göz gezdirdikten sonra yatağına girdi: 
“Vallahi burası evden rahat... Ne kadar hoşlandım 
bilsen!..” 

Jülyet her zamanki gibi çarçabuk uyuyuvermişti. 
Neclâ'nın sözlerini duymuyordu artık. 

Necla yatağına uzandı. Küçük kardeşi Feridun'la bir 
gün yalının önünden bindikleri bir sandalda yelken 
açarak Beylerbeyi sahiline nasıl geçtiklerini hatırladı. O 
gün birdenbire fırtına çıkınca az heyecana 
kapılmamışlar, az tehlike geçirmemişlerdi. 

Necla o zaman epeyce küçüktü. On iki yaşında bile 
yoktu. Denizde duyduğu yolculuk zevkini işte şimdi 
tadacaktı. 

O gece gemide uyudular ve ertesi gün öğleden sonra 
Londra'dan ayrıldılar. 


KUTUPLARA DOĞRU 


Baba Tom, geminin rotasına yani pusulaya göre 
gideceği doğruluğu tayin ederek, kendi yerine 
dümenciyi bırakmıştı. 

Kutup gemisi dümencisi de eski usta denizcilerdendi. 
Baba Tom yaz kış, karada denizde akşam yemeğini saat 
altı buçukta yerdi. O yemeğe inerken geminin 
dümencisi Cak'ı bırakırdı. 

Yirmi dört saatten beri hiçbir yere uğramadan 
gidiyorlardı. 

O akşam yemek vakti Mühendis Nelson karısıyla yemek 
masasına tam vaktinde geldiler. Nelson da denizde 
Kaptan Tom'a uymuştu. O ve karısı da çocuklarıyla 
birlikte Tom Babayı yalnız bırakmamak için, yemek 
masasının etrafına diziliyorlar ve ihtiyar kaptanı 
bekliyorlardı. 

Saat yedi olduğu halde Tom Baba hâlâ kaptan 
köprüsünden inmemişti. 

Acaba ne vardı? İhtiyar kaptanın karnı acıkmamış 
mıydı, yoksa?.. 

Masanın etrafında herkes birbirine bakışarak 
gülüşüyordu. Jülyet bir aralık babasına seslendi: “Tom 
Babayı gidip çağırayım mı?” 

Neclâ: “Ben de beraber gideceğim...” diyerek yerinden 
kalktı... İki genç kız kamaradan çıktılar. 


Jülyet güverteye gelince şaşaladı: “O ne? Ateşler içinde 
yanan bir adanın önünden geçiyoruz.” 

Neclâ'nın ağzı bir karış açık kalmıştı: “Burası neresi 
Jülyet?” diye sordu. 

Jülyet dudağını bükerek kaptan köprüsünün yanına 
kadar koştu. Neclâ da Jülyet'in arkasından gidiyordu. 
Birdenbire kaptan köprüsünden ihtiyar denizcinin gür 
ve endişeli sesi işitildi: “Haydi çocuklar... Kamaranıza 
gidin! Tehlike var burada.” 

İki arkadaş güvertenin dar koridorundan sinerek geri 
döndüler. 

Kamaraya indikleri zaman ikisi de heyecan ve telaş 
içinde titriyordu. 

Jülyet: “Baba,” dedi, “alevler içinde yanan bir adanın 
önünden geçiyoruz.” 

Necla arkadaşının sözünü şu kelimelerle tamamladı: 
“Tom Baba bizi güverteden kovdu... Burada tehlike var. 
Kamaranızdan çıkmayın,” dedi. 

Mühendis Nelson: “Kaptan Tom'un vaktinde yemeğe 
gelmemesinin elbet bir sebebi olacak...” diyerek 
kamaradan dışarıya fırladı... Güverteye çıktığı zaman 
bütün gökyüzünü kızıl bir renk sarmıştı. 

Nelson, kaptan köprüsüne yaklaştı: “Bu ne hal, Baba 
Tom?” 

“Ne olacak!.. Adalılar ateş bayramı yapalım derken 
bütün adayı tutuşturmuşlar. Gelip geçen gemilerden 
imdat istiyorlar...” 

“Sen ne yapmak fikrindesin?” 

“Hele biraz daha yaklaşalım da tehlike büyüksek o 
zaman düşünürüz ne yapacağımızı.” 

Mühendis Nelson adaya yaklaşmak fikrinde değildi. 
“Denizden geçen gemilerden imdat isteyen ada 
ahalisine yardım etmek insanlık vazifemiz ise de biz 
onlardan önce kutuplarda felâkete uğrayan bir adamı 
kurtarmağa gidiyoruz. Yolumuzu kesemeyiz...” diyerek 
şimdiden ihtiyar kaptanın kulağını doldurmuştu. Balina 
balığı avlamakla geçinen bin beş yüze yakın ada ahalisi 


İngilizce konuşuyorlarsa da hepsi İngiliz değildi. Bir 
kısmı Amerika'dan, bir kısmı Avustralya ve 
Danimarka'dan gelip burada yerleşmiş yabancılardı. 
Adanın ticareti yerinde, zenginleri çok ve etrafı 
ormanlıktı. 

Burada yılda bir kere ateş bayramı yaparlardı. Ve her 
yıl bu bayram yüzünden adada bir yangın çıkardı. 
Baba Tom, balina adası halkının ateş bayramı gecesi 
çıkardığı yangınlara birkaç kere rastladığı için, 
Mühendis Nelson'a: “Ben bu yılki yangın kadar büyük 
bir yangın görmedim, diyordu. Sahilde kadınlar 
bağrışıyor... Çocuk sesleri uzaktan bile işitiliyor. 
Adalıların uğradığı bu felaket karşısında pipomuzu içip 
keyfimize mi bakacağız?” 

Mühendis Nelson da sahildeki çığlıkları ve imdat 
seslerini işitmeğe başlamıştı. İhtiyar kaptana: “Adaya 
bundan daha fazla sokulmak işime gelmez. Gemiye ateş 
sardırmak tehlikesi yüz gösterir. Ancak çocukları ve 
kadınları ateşten kurtarmak için filikaları indirebiliriz,” 
dedi. 

Kutup gemisi sahile iki yüz metre geride durdu. Kaptan 
iki filikanın indirilmesini gemicilere emretti. 

Mühendis Nelson da karısını ve çocukları meraktan 
kurtarmak için, kamaraya koştu. Baba Tom'un 
anlattıklarını tekrarladı: “Sıkıca giyininiz. 
Muşambalarınızın yakasını kaldırıp kaptan yerine 
geliniz. Bu manzarayı uzaktan görmek fırsatını 
kaçırmak istemeyeceğinizi bildiğim için, size yangının 
iç yüzünü anlatmaya geldim.” 

Jülyet ile Necla... İki arkadaş derhal giyindiler, meşin 
kasketlerini geçirerek kamaradan güverteye çıktılar. 
Mühendis Nelson hâlâ kararsızlık içinde bocalıyordu. 
Adadan kurtardığı kadınlarla çocukları gemiye alıp ne 
yapacak, nereye götürecekti? 

Baba Tom, Nelson'un endişesini anlamış gibi, uzaktan 
seslendi: “Merak etme, Kaptan Nelson!.. 
Felâketzedeleri bu gece ateşten kurtaralım... Gemide 


koruyalım. Yarın yangın sönünce tekrar adaya çıkarır 
ve yolumuza devam ederiz.” 

Nelson: “Bu teklif karşısında akan sular durur, dedi. 
Anlaşıldı ki geceyi burada geçireceğiz. Haydi öyleyse, 
gemiciler... Çabuk olunuz!.. Şu yangından kaçan ve 
imdat diye haykıran zavallıları kayıklara doldurup 
gemiye taşıyınız!” 

Gökyüzündeki mavi, beyaz bulutlar gittikçe 
kızıllaşıyordu. Adanın doğuya bakan ormanları baştan 
başa tutuşmuştu. Ateş deniz kıyısına doğru iniyordu. 
Kutup gemisinden gelen iki büyük kayık, sahilde 
bağrışan kadınlarla çoluk çocuğu ve güçsüz, hasta 
ihtiyarları gemiye taşımağa başlamıştı. 

Kaptan Tom: “Onları biz kurtaramazsak, hepsi de 
kendilerini denize atacak...” diyordu. 

Sahilden yükselen çığlıklar gemiden duyuluyordu. 
Necla arkadaşına sordu: “Bizim de bir yardımımız 
dokunamaz mı, Jülyet?” 

Jülyet cevap vermek fırsatını bulamadı... Babası başı 
ucunda dikilmiş- ti: “Haydi kızlar,” diye bağırdı, 
“sıhhiye çantasını alın da güverteye çıkın bakalım!..” 
Iki arkadaş: “Doktorluk mu yapacağız?” diye 
gülüşürken, gemiye yanaşan felâketzedelerin iniltileri 
işitildi. 

Neclâ çantayı kaptı... Jülyet'le birlikte güverteye 
çıktılar. 

Ilk kayıkta yirmi kadar kadın ve çocuk vardı. Bunların 
dörtte üçünün yüzleri ve elleri ateşten yanmıştı. 
Bazılarının yanaklarındaki derileri alevler yalamış, 
kıpkızıl yara haline getirmişti. 

Mühendis Nelson: “Haydi kızlar, ne duruyorsunuz? 
Işinize bakınız...” diye haykırmamış olsaydı, Necla hâlâ 
şaşkın şaşkın etrafına bakın- maktan kendini 
alamayacaktı. 

Ilk önce çocukların yaralarını yıkadılar... Yüzlerini ve 
ellerini sardılar. Sıra kadınlara gelince sargı işi biraz 
daha kolaylaşmıştı. 


Çocukların can yanmasından bağrışmaya başlaması 
Neclâ'nın da içini sızlatıyordu. 

Jülyet de çok duygulu bir kızdı. Bir saat içinde bütün 
yaralıları sarıp güvertedeki koltuklara yatırmışlardı. 
Böylece sabaha kadar yüzden fazla yaralı sarmışlar, 
yorulmuşlardı. 

Geminin güvertesi bir hastane görünüşünü 
andırıyordu. Mühendis Nelson kızları teselli için, 
tuhaflık yapmaktan da geri durmuyordu: “Çocuklar!.. 
Londra'nın tiyatro sahnelerinde yıllarca oynanan 
meşhur bir komedya vardı: (Ne aradık ne bulduk?) adlı 
bu komedyayı şimdi gözümün önüne getirdikçe, onun 
mevzuu ile bizim hayatımızı ölçüyorum. Biz de (Nereye 
gidiyorduk, ne ile karşılaştık?) adlı bir piyes yazsak 
fena olmayacak... Değil mi?” 

Jülyet güldü: “Evet baba, fena olmayacak. Fakat bir 
farkla. O, bir komedya imiş. Bu ise faciadır.” 

Bereket versin ki sabahleyin geminin verdiği bir telsiz 
üzerine iki büyük (Tahlisiye tayyaresi) imdada 
yetişmişti. 

Adanın üstündeki alevler hâlâ birer ateş sütunu halinde 
göklere doğru fışkırıyordu. 

Tayyareler yirmişer yolcu alabilecek kadar büyüktü. 
İkisi de denize inmişlerdi. 

İlkönce kutup gemisini ziyaret eden rasıtlar, biraz 
sonra mühendis Nelson'la da görüştüler. Geminin 
güverte üzerindeki hastalar arasında yatanlar kadar 
dolaşanlar da vardı. Tayyareciler her şeyden önce gemi 
kaptanıyla hastaları kurtaran genç doktorların 
resimlerini almışlardı. 

Aradan üç gün geçmişti. 

Yaralılardan bir kısmı yardımcı tayyarelerle en yakın 
şehirlere taşınmış, hafif bir kısmı da adanın alevsiz ve 
sakin bir köşesinde yerleştirilmişti. 

O gün, birdenbire lâpa lapa yağmaya başlayan kar, 
Adanın bütün yangın yerlerini beyaz örtülerle 
kaplamıştı. 


Zaten Balina adasında kış birdenbire başlardı. Şimdi de 
kar tehlikesi baş göstermişti. 

Işin aksi tarafına bakın ki Jülyet'le Necla da ihtiyar bir 
gemici ile o gün ilk defa adayı gezmeye çıkmışlardı. 
Sahilde bir köy kenarından geçerken, yüksekçe bir 
ağaçta gördüğü yaban armudunu koparmağa çıkan 
Jülyet'in de o gün bütün uğursuzluğu üzerinde idi. 
Necla: “Bu sabah ters tarafından kalkmış olmalısın!” 
diye alay ediyordu. 

Jülyet, koyun kenarında, çıktığı agacın üzerinden yaban 
armudunu koparayım derken, birdenbire, nasılsa ayağı 
kayıvermesiyle, muvazenesini kaybederek ağaçtan suya 
düşmez mi 

Fakat güzel bir tesadüf onu ıslanmaktan, hatta 
boğulmaktan kurtarmıştı. Jülyet suya düşerken eteği 
ağaç dalına takılmıştı. 

Jülyet, ciğerci sırığında asılıp kalan bir işkembe parçası 
gibi, ağaç dalın- da sallanıyordu. Ve iri kanatlı kuşlar 
bunu görünce ağaca üşüşmeğe başlamışlardı. 

Bereket versin ki Neclâ, hemen arkadaşının eteğinden 
tutup yukarıya çekmişti. Arkadan yetişen ihtiyar gemici 
gözlerini açarak bakıyordu: “Böyle yabancı yerlerde 
bilmediğiniz ağaçlara ne diye çıkıyorsunuz? Ya başınıza 
bir kaza gelseydi... Kaptan Nelson'a ne cevap 
verecektim?” 

Jülyet, yaban armudunu koparamadan ağaçtan indi. 
Vapur düdük çalıyordu. 

Bu düdüğün manasını anladınız mı? 

Kaptan Tom baba, müşterilerini vapura davet ediyordu. 
Necla: “Tuhaf şey!” dedi. “Bu gece de bu adada 
kalacak değil miydik? Baban bizim arkamızdan bu 
akşam harekete karar verdi galiba!” 

Jülyet dudağını bükerek kayığa atladı. Neclâ, bu adada 
bir gün daha kalmak, adanın her yerini iyice gezmek 
istiyordu. 

İhtiyar gemici: “Kızım,” dedi, “yolumuz uzundur. 
Ileride bu adadan daha enteresan yerler göreceksiniz! 


Nebatları şarkı söyleyen kutup adalarına vardığımız 
zaman, oralardan ayrılmak istemeyeceksiniz! Bu adada 
iki başlı çocuklar doğuran analardan; yüz elli, iki yüz yıl 
yaşayan balıkçılardan başka görülecek bir şey yok... 
Bunları da yakından gördünüz. Haydi yürüyün bakalım 
gemiye! Tom babayı kızdırmayalım... Bizi burada 
bırakıp çıkar gider ha!..” 

Genç kızlar gülüştüler. 

Ve on dakika sonra gemiye yanaştılar. Mühendis 
Nelson geminin güvertesinden bakıyordu: “Barometre 
çok düştü. Kar kasırgaya çevirecek. Kıyamet kopmadan 
şuradan uzaklaşalım çocuklar! Nerede kaldınız... 
Deminden beri sizi bekliyoruz...” 

Tom baba bu sırada kaptan yerinden gemicilere 
bağırıyordu: “Haydi, demiri alın yukarıya... Ne 
bakınıyorsunuz şaşkın şaşkın etrafınıza?” 


KASIRGA 


Kutup gemisi demirini çekti... 

(Balina adası) önünden yavaş yavaş kalktılar. 

Şimdi adanın arkasına doğru gidiyoruz. 

Tipi başladı. 

Adanın her tarafı baştan başa karla örtülü. 

Tom baba, kaptan yerinden bağırıyor: “İyice tutununuz 
güvertede, kasırga var. Rüzgâr atmaca gibi, göze 
görünmeyen kollarıyla sizi kapıp kaçırır da ne 
olduğunuzu bilemezsiniz... Ağzınız açık kalır!” 

Jülyet paltosunu giydi... Neclâ'nın sırtında her zamanki 
gibi içi kürklü muşambası vardı. Ellerine kalın eldiven 
geçirmişler... Tom babanın yanına çıkmışlardı. 
Mühendis Nelson, kamarasında gideceği yolların 
hesabını yapmakla meşguldü. 

Tom baba, kaptan yerinde ellerini ovuşturarak 
anlatıyor: “Ben iki yıl önce, Kaptan Skot'un birinci 


kutup seferinde onunla buradan geçerken, gemimize 
büyük bir balık çarpmıştı.” 

Kızlar dikkatle ihtiyar kaptanın yüzüne baktılar. Tom 
baba sözüne devam etti: “O kadar büyük bir canavar ki, 
gövdesini geminin teknesine vurduğu zaman, 
güvertede sarsıntıdan gezemiyorduk. Kaptan Skot: “Bu 
balık gemiyi batıracak!” diye korkmaya başladı.” 

Necla sabırsızlandı: “Sonra nasıl kurtuldunuz bu 
balığın elinden?” 

Tom baba, yanı başında duran bir ipin ucundaki 
halkaya parmağını taktı: “İşte bununla kurtulduk.” 

Ve bacanın yanındaki canavar düdüğü olanca şiddetiyle 
ötmeğe başladı. 

Tom baba, genç kızlara, kutup denizleri hakkında 
malumat veriyordu. 

“Buralarda canavar, kasırga, hortum, tipi eksik olmaz... 
Mademki yola çıktık... Hepsini yenip ilerleyeceğiz.” 
Kamarada çalışırken, canavar düdüğünü işiten 
mühendis Nelson ve karısı telaşla birbirini çiğnercesine 
koşarak güverteye çıktılar: “Balinaların hücumuna mı 
uğradık, Mister Tom?” 

Karı koca güvertede sağa sola bakışıyorlardı: 
“Korkmayın canım! Bir tehlike yok... Çocuklara ders 
veriyorum...” 

Jülyet'in annesi hafif bir baygınlık geçirmişti. O, 
vaktiyle bir başka deniz yolculuğunda balinaların 
hücumunu görmemiş olsaydı, bu kadar telâş 
göstermeyecekti. Kadıncağızın hakkı vardı... Mis 
Nelson bu uğurda bir erkek kardeşini bile kaybetmişti. 
Yine böyle bir kutup yolculuğunda balinaların 
hücumuna uğramışlardı. Mis Nelson'un erkek kardeşi 
geminin arka küpeştesinden denize bakıyordu. 
Kendisini bir küçük dağ parçası gibi suların üstüne 
atan bir canavar, müthiş bir su tulumbası gibi 
delikanlıyı öyle bir çekiş çekmişti ki... Herkesin gözü 
önünde canavarın midesine gidiveren delikanlıyı hiç 
kimse kurtaramamıştı. 


Mis Nelson, şimdi biricik kızının da öyle bir tehlike ile 
karşılaşmasından korkarak baygınlık geçirmekte hakkı 
yok muydu? 

Fakat ne Neclâ ne de Jülyet bu tehlikeli sulardan 
geçerken kaptan yerinden güverteye inmemişlerdi. 
Canavar tehlikesi henüz baş göstermemişti. Şimdi yeni 
bir tehlike yüz gösteriyordu: Kasırga tehlikesi... 

Adanın arkasını henüz dönmüşlerdi. Enginlere doğru 
açılıyorlardı. 

Tom baba, genç kızlara: “Yanımdan ayrılmayın! Kasırga 
geçicidir. Şimdi bunun denizde ve adanın arka 
kısmında yaptığı tahribatı ve coşkunluğu yakından 
göreceksiniz,” dedi. 

Necla gökyüzünün birdenbire kara bir bulutla 
örtüldüğgünü gördü. 

Tom baba gülüyordu: “Siz bu heyecanlı sahneleri 
sinemalarda gördünüz... İşte size canlı bir film! Şimdi o 
hayatın içinde siz de bir rol almış bulunuyorsunuz! 
Bakın şu kızıl buluta... Şimdi yıldırım gibi patlayıp 
birden dağılacak.” 

Jülyet gök yüzünde pembe bir çarşaf gibi açılan 
bulutun birdenbire bir şimşekle nasıl dağıldığını 
görerek bağırdı: “Necla... Dikkat et! Gökyüzünde bir 
takım insan hayaletleri uçuşuyor...” 

Necla hayretle başını kaldırdı: “Görüyorum... 
Görüyorum. Ve şimdi inandım ki yer yüzünde olduğu 
gibi, gök yüzünde yaşayan mahlüklar da var.” 

Tom baba ldfa karıştı: “Fakat, gök yüzündeki 
mahlüklar, yer yüzünde yaşayan insanlara 
benzemiyorlar. Görüyorsunuz ki, onlar ele avuca 
sığmayan rüzgârlar gibi bir anda kubbenin bir ucundan 
öbür ucuna gidiveriyorlar...” 

Necla gülerek cevap verdi: “Onların mutlaka bize 
benzediklerini iddia eden yok zaten.” 

Jülyet, ufukta bir anda beliren top gibi yuvarlak bir kızıl 
bulut gördü: 

Işte şurada da insan hayaletleri uçuşuyor. 


Necla dikkatle baktı: “Merihten kopmuş bir ateş 
parçasına benziyor.” 

“Merihte yaşayan ateşten insanların varlığına 
inanmamak kabil mi? İş- te onların gözümüzün önünde 
uçuştuklarını görüyoruz... Merihten kopan bu ateş 
parçası bakın nasıl sönüp gidiyor!” 

Ufukta görünen toparlak bulut kızıllığını kaybederek - 
kömür haline gelen bir ateş parçası gibi- çarçabuk 
söndü. Gök yüzünde ne hayalet kaldı ne de kızıl 
buluttan biriz... 

Gemi ilerliyordu... Esrarlı bir âlemin içine dalmışlardı. 
Ufukları, sahilleri, adaları, denizleri... Hatta ağaçları, 
kuşları, rüzgârları, bulutları... Her şeyi esrarla dolu bir 
âlem burası... 

Mühendis Nelson kamarasında pijamasını giymiş, kitap 
ve haritalarının içine gömülmüştü. Jülyet'in babası 
fırtınanın gittikçe arttığını görünce pijama ile 
kamaradan dışarı fırlamıştı... Tom baba, tehlikeli bir 
yoldan süratle giden mahir bir şoför gayretiyle dümene 
sarılmıştı. Hem makine dairesine kumanda ediyor hem 
de kaptan yerindeki dümeni idareye çalışıyordu. 
Geminin ayrı bir dümencisi olduğu halde, Tom baba 
böyle tehlikeli ve fırtınalı dakikalarda dümeni de kendi 
idare ederdi. 

O, kutuplar için yetişmiş, bu esrar yere ölüm dolu 
denizlerin kurdu olmuştu. Çok mahir, çok anlayışlı bir 
kaptandı. Neclâ, Tom babanın yanından ayrılmak 
istemiyordu. Elinden gelse, kaptan yamağı gibi, her 
saat onun yanında kalacaktı. 

Kasırga fazla sürmedi... Denizden gök yüzüne doğru 
yükselen sulara şimdi hafif dalgalar halinde birbirinin 
üzerine devrilerek akıp gidiyordu. 

Tom baba, birden ağzını bir karış kaçarak haykırdı: 
“Çocuklar, bakınız şu karşıdaki sokağa! İşte şimdi 
oraya doğru gidiyoruz...” 


Neclâ, Jülyetin kolundan çekti: “Tom baba bizimle alay 
ediyor. O gösterdiği dağ değil, büyük bir buz 
parçasıdır!” 


YÜRÜYEN DAĞLAR 


Neclâ, uzaktan suyun üstüne devrilerek kendilerine 
doğru ilerleyen büyük bir buz parçasını görünce 
Kaptan Tom'a sordu: “Nereye kaçacağız şimdi?” 

Tom baba, başını kaldırarak gülemsedi: “Merak 
etmeyin! Bu cansız bir canavardır. Biz canlıların 
önünden bile kolaylıkla kaçmasını biliriz.” 

Jülyet bu uzun ve tehlikeli yolculuklara Neclâ'dan daha 
cesaretsiz görünüyordu. 

“Geri dönemez miyiz Tom baba?” diye söylenirken, 
birdenbire geminin dümen kısmında müthiş bir gürültü 
koptu. 

Tom baba bu sırada piposunu yakıyordu. Gözlerinin 
ucuyla her iki genç kızın birdenbire sararan 
çehrelerine baktı. 

“Bu kadar korkak sanmıyordum ben sizi!” diye 
mırıldandı... 

Derhal dümene sarıldı. Geminin sancak tarafına doğru 
yüz metre kadar açıldı. 

Ve sonra birden için için gülmeye başladı. 

“Bu, karşımızdan bize doğru gebir de suların altından 
yüzen dağ yavlen küçük dağ parçalarından başka, 


ruları vardır. İşte pervanemiz bunlardan birine çarptı. 
Fakat kazasız kurtulduk. 

Neclâ kendini çabuk topladı... Gözünü denizden 
ayırmıyordu. Acaba bu müthiş buz dağına toslamadan 
geçip gidebilecekler miydi? 

Gemi sancak yolunu keserek, tekrar eski doğruluğa 
sapmıştı. Tom baba: “Görüyor musunuz kızlar,” dedi, 
“buz dağından nasıl uzaklaştık.” 

Genç kızların yüzü gülüyordu. 

Yürüyen dağ parçası gemiye çarpmadan geçmişti. 
Sabaha karşı küçük bir adanın önünde demirlediler. 
Burada çok iptidai hayat şartları içinde yaşayan birkaç 
yüz adalı vardı. 

Balina adasından sonra insan yüzü görmeyeceğini 
sanan Neclâ, karlar üstünde ayı postuna sarılmış 
oturan birçok iri boylu kadın erkek kalabalığı görünce 
şaşırdı. 

Tom baba kaptan yerinden güverteye inerken 
anlatıyordu: “Bunlar bir Rus vapurunun burada yüz yıl 
önce kazaya uğramasından sonra, gemicilerin yıllarca 
bu ada kaldıkları bir yerdir. Kutuplara giden her gemi 
bu adanın önünden geçer ve burada demirleyip bir iki 
gün kalır.” 

“Peki ama, bunlar ne yiyip içerler burada?” 

“Balık tutarlar... Ekmek bilmezler. Ağaç dallarından 
yaptıkları şu çadır biçimindeki evlerinin içini de 
çamurla sıvarlar. Pencereleri yoktur. Küçük bir 
kapıdan girip çıkarlar.” 

“Bir iş görmezler mi bunlar?” 

“Her gün adanın kıyılarında balık tutarlar. Başka bir 
işleri yoktur.” 

“Ya ışıklan?” 

“Geceden geceye mum yakarlar. Bu mumları da onlara 
kutup yolcuları getirirler.” 

“Elbise nereden tedarik ederler?” 

“Onlar bize balık verir. Biz de onlara elbise veririz.” 
“Elbise vermezseniz çıplak kalacaklar demek?” 


“Böyle bir ihtimal mevcut değildir. Çünkü, aksi 
takdirde biz de aç kalırız.” 

“Bu ne demek?” 

“Ne demek olacak... Onların tuttukları balıklarla 
geçineceğiz. Bundan sonra. Sade et ve konserve 
yiyecek değiliz ya. Hem buranın balığına biz 
(kazazedeler balığı) deriz. O kadar lezzetli, o kadar tatlı 
eti var ki... İnsan yemekle doyamaz. 

Nihayet mühendis Nelson da uyanmıştı. 

Jülyet, Neclâ giyindiler. Adaya inmek için mühendis 
Nelson'u güvertede bekliyorlardı. 

Necla bu adalılarla temas etmeden durabilir miydi? 
Biraz sonra adaya ayak basmışlardı. 

Neclâ, bu iptidai insanların arasına girdiği zaman, 
yanında ufak bir çakı bile yoktu. 


NECLA (KAZAZEDELER ADASI) NDA NELER 
GORDU? 


Jülyet adaya ayak basar basmaz babasına sordu: 
“Burada çok kalacak mıyız?” 

“Bir iki gün kadar...” 

Necla sevindi: “O halde burada epeyce şeyler 
öğreneceğiz.” 

Biraz yürüdüler. 


Kızakları kenara çekilmiş adalılar birer ikişer 
seyyahları karşılamağa başlamıştı. 

Bunlardan bir tanesi mühendis Nelson'u tanır gibi 
oldu. Dikkatle yüzüne baktı: “Kaptan Skot'un 
arkadaşımısınız siz?” 

Nelson gülümsedi: “Evet... Nereden biliyorsun?” 

“Uç yıl önce adamızda bir hafta kadar kalmıştınız.” 
“Tamam. Hafızanıza diyecek yok. Bu kadar gelip geçen 
yolcular arasında beni hatırlamak... Bravo...” 

Ihtiyar adalı karın üstüne çöktü. 

Hava çok sakin ve rüzgarsızdı. 

Soğuk, sıfırdan aşağı on, on iki dereceyi bulmuştu. 
Fakat, bu iklimde insan soğuktan donacak kadar 
üşümüyordu. 

İhtiyar adalı, merakını yenememiş olacak ki, kalın 
kaşlarını kaldırarak mühendis Nelson'a döndü: 
“Arkadaşınız gemide mi kaldı?” 

“Kaptan Skot mu?” 

“Evet...” 

“Biz, onu aramaya gidiyoruz.” 

İhtiyar adamın çehresini birdenbire derin bir yeis ve 
keder kapladı: “Kutupta kayıp mı oldu yoksa?” 

“Evet. Gemisi batmış. Bir kaza geçirmiş. Fakat, kendisi 
kurtulmuş. Bir sahile çıkıp çadır kurmuş. Yanında iki 
tane de gemici varmış. Şimdi nerede olduğunu 
bilmiyoruz. Böyle adaları ve sahilleri tanıyarak onu 
aramaya çıktık.” 

“Hiç merak etmeyin! Kaptan Skot kolay kolay 
kutuplara yenilmez. Gerçi oralarda yaşamak kolay değil 
ama. Kaptan Skot kutupları evinden daha iyi tanır. 
Barınacak bir yer bulmuştur elbette.” 

“Siz bu felâketten haberdar olmadınız mı?” 

“Hayır... Fakat, geçenlerde limanımıza dalgalar birkaç 
tahta parçası getirmişti. Balık tutan adalılar bundan 
şüpheye düştüler: (Civarımızda bir vapur veya yelkenli 
kazaya uğramış olsa gerek!) dediler.” 


Mühendis Nelson, bu kısa malümatı işitince kızlara 
döndü: “Çocuklar, bu haber, benim için büyük bir 
müjdedir. Bu limana tahta parçalarının geldiğine 
bakılırsa Kaptan Skot buralarda kazaya uğramış 
olmalıdır.” 

İhtiyar adalı, Nelson'un ümidini birden kırar gibi 
davrandı: “Biz de böyle umduk ama... Birkaç ay önce 
adamıza uğrayan bir yelkenli Kaptan Skot'u çok 
aramış... İzini bulamadan dönüp gitti.” 

“Kim vardı o yelkenlide?” 

“Norveç seyyahları vardı. Kaptan Skot'un kazaya 
uğradığını söylemediler. Fakat, şimdi anlıyoruz ki, 
aradıkları adam, Kaptan Skot imiş.” 

Nelson kızlarla birlikte ilerledi. Adalılar gittikçe 
kalabalıklaşmağa ve Nelson'un etrafını sarmağa 
başlamışlardı... 

Necla bir aralık, Jülyet'in babama sordu: “Bizimle çıkan 
gemiciler peşimizden gelmiyorlar... Niçin?..” 
“Korkuyor musun?” 

“Yanımızda bir çakı bile yok. Bir hücuma uğrarsak?” 
“Hiç merak etmeyin! Her memlekette böyle bir ihtimal 
mevcuttur... Ama, bu adada polissiz, jandarmasız bir 
asayiş vardır. Yabancılardan hiç kimsenin kılına ve 
koluna bile dokunmazlar. Bilakis bizi memnun etmek 
için, ne mümkünse yaparlar. Ada halkı, bizim gibi 
yolcuları dört gözle beller.” 

Ve birden gülerek ilave etti: “Gemicilerimiz onlara 
elbise ve kumaş parçası getirmek için arkada kaldılar. 
Şimdi adalılara bunları dağıtacağız ve kendilerinden 
taze balık isteyeceğiz.” 

Jülyet babasının koluna girdi: “Kaptan Tom, bu adanın 
balığı kadar dünyanın hiçbir yerinde lezzetli balık 
yoktur, demişti. 

O halde bugün öğle yemeğinde taze balık yiyeceğiz, 
değil mi baba?” 

“Yalnız öğle yemeğinde değil, yavrum, yarına... Hatta 
yarın akşama da balık yiyeceğiz.” 


Mühendis Nelson bundan sonra Neclâ'ya döndü: “Sen 
böyle meraklı şeyler dinlemesini seversin!” dedi... “Bu 
adada yiyeceğimiz balıklardan biri de (Ebedi gençlik) 
balığıdır. Adalıların garip bir inanışına göre burada 
çıkan balıklardan kırmızı derili bir balık vardır ki, 
İstanbul'da çıkan barbunya balığına çok benzer. Fakat 
lezzeti ona benzemez. Ondan bin kat daha lezzetlidir. 
Güya bu balıktan kırk sekiz saat içinde üç kere yiyenler 
gençleşirlermiş. Ben kısmet olursa bu sefer ikinci defa 
yemiş olacağım.” 

Neclâ ve Jülyet... Bu hikâyeyi dinleyince, ikisi birden 
gülüştüler. Jülyet ilave etti: “O halde sen de 
gençleşmişsindir, baba! Haydi, her şeyden önce bu 
balığı tedarik etmeye bakalım. Ve mümkünse Kaptan 
Tom'a da yedirmeye çalışalım.” 

“Merak etme, kızım! Onun gençliğe ihtiyacı yok. 
Kaptan Tom hepimizden daha gençtir. Hele bir adaya 
çıksın da onun karlar üstünde kızakla nasıl koştuğunu 
görünüz!” 

Mühendis Nelson, kızlarla birlikte adayı dolaşırken, 
arkadan yetişen bir gemici: “Mister... Mister...” diye 
bağırmaya başlamıştı. 

İlkönce Necla başını arkaya çevirdi: “Bizi arıyorlar 
galiba!” 

Nelson gemiciye sordu: “Ne var? Ne istiyorsun?” 

“Sizi arıyordum, Mister! Kaptan Tom sizi bekliyor.” 
“Bizi mi bekliyor?” 

“Evet... Adalılar (Gençlik balığı) getirdiler gemiye. 
Bunları bayatlamadan hemen yiyelim, diyor.” 
Mühendis Nelson'un canı sıkıldı: 

“Biz gemiden ayrıları henüz bir saat bile olmadı. Hele 
biraz dolaşalım... Sonra geliriz... Zaten yemek vaktine 
de epice zaman var.” 

Necla, Mister Nelson'a yaklaştı: “Mademki haber 
göndermiş, gidelim. (Gençlik balığı) nı yemek fırsatını 
bizden ziyade sizin kaçırmamanız gerek!” 


Nelson kahkaha ile güldü: “Doğru söylüyorsun, kızım! 
Sizin bu balığı yemeğe ihtiyacınız yok gerçek. Fakat, 
bu sizin içinde kaçırılır fırsat değildir. Haydi gidelim 
öyle ise...” 

Yemekten sonra tekrar adaya dönmek üzere gemiye 
geldiler. 


KUTUPLARDA “GENÇLİK BALIĞI” 
YERLERKEN... 


Tom baba yüksek sesle güldü: 

“Ne kadar taze... Ne kadar lezzetli değil mi, çocuklar?” 
Nelson mütemadiyen yiyordu. 

Mis Nelson: “Evet... Çok lezzetli...” diye cevap verdi. 
Jülyet: “Baba,” dedi, “bu balıktan bizim memlekette 
neden bulunmuyor? Hiç olmazsa konservesini 
yapsınlar...” 

Kaptan Tom, gözlerini açarak gülümsedi: “Jülyet doğru 
söylüyor. Bu balıkları konserve yapıp dünyaya 
dağıtmak fikrini şimdiye kadar kimse ileri sürmedi. 
Bravo Jülyet!” 

Geminin yemek salonunda gülerek yemek yiyorlardı. 
Birdenbire geminin teknesinde derinden gelen bir 
gürültü koptu. Sanki denizaltı mahlükları birleşmişler 
de geminin altını delmeye çalışıyorlardı! 


Tom baba yerinden fırladı: “O ne? Gemiyi deliyorlar 
galiba?” 

Mühendis Nelson derhal salondan güverteye koştu... 
Kızlar da Nelson'u takip ettiler. 

Kaptan Tom baş tarafta, Mühendis Nelson arka tarafta 
araştırma yapıyorlardı. 

Gemiciler de birer birer güverteye çıkmışlardı. 
Ortada göze çarpan hiçbir kimseye rastlamadılar. 
Tom baba, her zamanki gibi gene iri gövdesini 
hoplatarak gülmeğe başladı: “Çocuklar! Ben daima 
söylerim: Bu balıklar büyülü, tılsımlı şeylerdir. (Gençlik 
balığı) nın sülalesi gemiye hücum ettiler galiba! 
“Soyumuzdan birçoğunu yakaladınız... Pişirip 
midelerinize indirdiniz! Bizi deniz altında öksüz 
bıraktınız!” diyerek gemiye hücum etmişler... Bizden öç 
alıyorlar sanki!” 

Jülyet gülmekten katılıyordu. 

Nelson düşünceliydi. 

Ortada şüphe uyandırıcı bir şey göremediler. Tekrar 
yemek salonuna indiler. Sofranın etrafına geçtiler. 
Herkes yerine oturmuştu. 

Jülyet kendi kendine homurdandı: “Necla gelmedi 
hâlâ... Gene adanın sahillerini uzaktan seyre daldı. 
Gidip şunu korkutayım arkasından...” 

Ve yemek salonundan yavaşça çıktı. Merdivenlerden 
çekirge gibi sekerek güverteye vardı. Necla diye 
seslendi... Geminin başına, arkasına koştu... 
“Neredesin Neclâ?.. Haydi, beni fazla aratma! Nereye 
saklandın? Seni arıyorum deminden beri!” 

Jülyet hiçbir köşeden cevap alamadı. Merakla 
güvertede koşuşmaya başladı. 

O ne?!... Denizde bir çırpıntı... Ve acı bir ses var... 
Neclâ'nın sesi bu... 

Jülyet birdenbire gözlerine inanamayacak kadar 
şaşırmıştı. 

Adalılardan biri, Neclâ'yı kaçırıyordu. 


Jülyet, denizin üstünden yükselen bir feryat duydu: 
“JTülyet... Jülyet... Beni çabuk kurtarın bu haydudun 


elinden!” 

“Ben böyle canavar ruhlu bir erkekle evlenemem, 
anlıyor musun? Ben Türk'üm... Ne sizin âdetlerinizi 
tamam... Ne de size boyun eğerim.” 

Ve birden heykellerin üzerine yaslanarak, ikisini birden 


yere düşürdü. 


NECLA MABEDE ATILDIKTAN SONRA 


Heykeller yere düşünce rahip: “Eyvah, mahvolduk. 
Hazreti Memin gazabına uğrayacağız.” diye bağırmağa 


başladı ve ellerinde meşaleler tutan adalılar birdenbire 
erlere kapanarak duaya başladılar. Delikanlının gözleri 
fal taşı gibi açılmıştı. Yıllardan beri önünde tapındıkları 
(Mukaddes heykel) leri yere vuran Neclâ'ya şimdi hain 
nazarlarla bakıyorlardı. 

Necla: “Ne bakıyorsunuz?” diye bağırdı. “Haydi 
heykellerinize, mabutlarınıza yalvarınız da sizi affetsin. 
Çünkü onların yere düşmesine siz sebep oldunuz!” 

Bu sırada fena halde hiddetlenen rahip, delikanlıya bir 
şeyler söyledi... 

Delikanlı yerinden kalktı... Necla'yı bir hamlede 
kucakladı ve mabedin yanındaki rahip odasına götürüp 
kapadı. 

Bu odanın tavana yakın iki küçük penceresi vardı. 
Duvarları kara taşlarla örülmüştü. İlk devirlerde 
yapılmış bir kale zindanına benziyordu. 

Odanın köşesinde tahtadan yapılmış bir karyola vardı. 
Belli ki burada rahip yatıyordu. Diğer köşede ölü gözü 
gibi cansız yanan bir kandil... Ortada toparlak tahta bir 
masa... Yanında bir tahta iskemle... Yerde eski, fakat 
kalın bir halı parçası... 

İşte rahibin odası. 

Necla oda kapısını sarstı... Üzerinden kilitlendiğini 
gördü... Yumruklarını vurdu. Kimse cevap vermiyordu. 
Zavallı Neclacık şimdi bu köhne masanın başındaki eski 
iskemleye oturmuş ağlıyordu. 

Neclâ o dakikaya kadar kendini tutmuş, itidalini 
kaybetmemişti. Fakat, Neclâ gibi toy ve hayata yeni 
atılmış bir kız, bu kadar ıstıraba ve korkuya bundan 
fazla nasıl tahammül edebilirdi? 

Necla başını ellerinin arasına almış düşünüyordu. 
Istanbul'da onun ne tatlı ne güzel bir mektep hayatı 
vardı. Kolejde arkadaşlarıyla hokey oynar, tenis oynar 
ve bütün bu oyunlarda birinci gelirdi. İşte şimdi 
Jülyet'le bir hokey maçını hatırladı. O gün Necla bu 
heyecanlı maçta Jülyet'i mağlup ettiği: “Zavallı 
Jülyetciğim, diyordu. Şimdi benim için ne kadar 


üzülmüştü! Böyle birdenbire kayboluşumdan kim bilir 
ne kadar kederlenmiş ne kadar ağlamıştır.” 

Ve içini çekerek, kendisi de hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. 
Bu, adı mabet olan zindandan nasıl kurtulacaktı? 
Necla, yirminci asırda, Kutup yolunda ilmi tetkikata 
giderken böyle bir tecavüze uğrayacağını aklından bile 
geçirmemişti. 

Şimal adalarında böyle iptidai görüş ve düşünüşte 
insanların nasıl yaşadığını hâlâ kafasına 
sığdıramıyordu. 

Asırda yaşadıklarına kimse inanmaz. 

“Bu adamlar onuncu asırdan kalma bayağı korsanlara 
benziyorlar. Yirminci asırda yaşadıklarına kimse 
inanmaz!” diye söyleniyordu. 


Necla geceyi bu zindanda geçirmişti. 

Odanın içinde müthiş bir soğuk vardı. Necla ıslak 
elbiselerini çıkardı. Rahibin duvarda asılı duran yedek 
cüppelerinden birini giydi... Üzerinde koyun kılından 
yapılmış kalın battaniye serilmiş ilan yatağa girdi... 
Sarındı: “Beni arayan olursa kalkarım... Soğuktan 
donup geberecek değilim ya... Rahip Efendi nerede 
yatarsa yatsın...” 

Neclâ, bu korkunç ve tehlikeli maceranın kendisine 
verdiği vahşi bir zevkle gözlerini kapadı. 


Sabah olmuştu. 

Mabedin arka kapısı önünde bir kalabalık vardı. 

Rahip ellerini beline dayamış, adalılardan iki kişi ile 
konuşuyordu: “Oğlunuz bu gece mabede bir kız 
getirdi... Fakat, kendisi burada kalmadı. Duadan sonra 
çıkıp gitti...” 

Bu adamlardan birisi, Neclâ'yı kaçıran delikanlının 
babasıydı. İhtiyar adam, mabedin arkasındaki hendeği 
göstererek: 

Şurada oğlumun ayak izlerini görüyorum, dedi. Bu 
gece eve gelmedi... Acaba mabetten dönerken bu 
hendeğe mi düştü? 

Herkesi bir merak sarmıştı. 


Neclâ'yı mabede bırakan bu delikanlı eve gitmemiş de, 
geceyi nerede geçirmişti?!. 

Ihtiyar, elini uzatarak: “Bakınız, dedi, “şu karların 
üstündeki ayak izlerine. Onun ayağındaki çizmelerin 
ökçesini çok iyi tanırım. At nalı gibi izler bırakır. İşte 
o... Tam onun çizmesinin izleri.” 

Rahip hayretle eğildi... İhtiyarın gösterdiği ayak 
izlerine baktı. 

“Yanılmıyorsun!” dedi. “Onlar oğlunun bıraktığı izlere 
benziyor. Fakat o, gece mabedi terk ederken ön 
kapıdan çıktı. Ve herkesle beraber şehire indi. Gece 
yarısı bu hendekte ne işi var oğlunun?” 

İhtiyarın gözleri sulanmıştı... 

Şaşkın şaşkın rahibin yüzüne baktı. 

“İşte ben de bu muammayı, bu korkunç düğümü 
çözmek istiyorum, rahip efendi! Eğer biricik oğlum bir 
kazaya uğradıysa, bize kim bakacak?.. Kim balık 
tutacak? Bizi kim besleyecek?” 

Adalılar birer ikişer hendeğe atılarak, delikanlının izini 
aramaya başladılar. 


KAR ÜSTÜNDE SOĞUMUŞ BİR İNSAN CESEDİ... 


İhtiyar adalı ile hendeğe inen rahip ve diğer adalılar, 
delikanlının izini ararken, biraz ötede kar üstünde 
yatan bir ceset gördüler. 

Rahip acı bir sesle bağırdı: “Oğlun galiba burada 
yatıyor!” 

Koşuştular... Cesedin başına geldiler 

Delikanlının babası yerde yatan cesedi tanımakta 
güçlük çekmedi: “Oğlum! Ta kendisi...” 

Ve cesedin buz gibi donmuş yüzüne baktı: “Yavrum! 
Burada ne işin vardı senin? Bu gece evine neden 
gelmedin?” 

İhtiyar adalı çocuk gibi hıçkırarak ağlamaya başlamıştı. 
Bütün adalılar da teessür ve heyecan içinde 
birbirlerine bakışarak konuşuyorlardı. 

“Mabut, kızı kaçırmasına razı olmadı...” 

“Evet... Gazeplendi... Bu gece zavvallı delikanlının 
canını aldı...” 

“Kimmiş bu kız? Gördün mü sen onu?” 


“Mabetteki heykeli yere devirirken gördüm... Şarklı bir 
kızmış.” 

“Aramızda ne işi var Şarklı bir kızın? Adamızda kız mı 
yoktu evlenecek?..” 

Ve kar üstünde toplanan adalılar hep birden 
bağrışmaya başladılar: “Şarklılar tekin değildir derler... 
Iş- te oğullarımızdan birini çarptı. Haydi, serbest 
bırakalım onu.. Nereye gider- se gitsin. 


NECLA MABEDE ATILDIKTAN SONRA 


Heykeller yere düşünce rahip: “Eyvah, mahvolduk. 
Hazreti Me- min gazabına uğrayacağız.” diye 
bağırmaya başladı ve ellerin- meşaleler tutan adalılar 
birdenbire yerlere kapanarak duaya başladılar. 
Delikanlının gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Yıllardanberi 
önünde tapındık- (Mükaddes heykel) leri yere vuran 
eclâya şimdi hain nazarlarla bakı Corlardı. 

Necla: 


Ne bakıyorsunuz? diye bağırdı. Haydi heykellerinize, 
mabutlarınıza ralvarınız da sizi affetsin. Çünkü on- arın 
yere düşmesine siz sebep oldu- muz!. 

Bu sırada fena halde hiddetlenen ra- hip, delikanlıya 
bir şeyler söyledi.. 

Delikanlı yerinden kalktı... Neclâ bir hamlede kucakladı 
ve mabedin vanındaki rahip odasına götürüp ka- adı. 


